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Klazienaveen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer 

 

Voorganger: drs. J. Maatjes - Oosterhesselen 

Namens de kerkenraad: Jan Batterink, Marianne Snippe en Herman Gers. 

Organist: .  Lector: Dinie de Jong   

Technische ondersteuning: Henk Wijnbergen. 

 

Gezamenlijke dienst in het kader van Kerken met Vaart  

De dienst wordt gehouden in de Ebenhaëzerkerk met medewerking van het  

Elspeets mannenensemble. 

De dienst begint om 10.00 uur. 

 

Orde van dienst: 

Voor de dienst solozang: It is well my 

soul 

Welkomstwoord (kaarsen aansteken) 

Aanvangslied: 98 vers 1 en 3 

Stilte, bemoediging en groet 

Klein Gloria 

Kyrië gebed 

Koor: Het nieuwe paradijs 

          Een toekomst vol van hoop 

Voor het openen van de Bijbel: allen 

zingen Lied 333 (3x) 

Lezen: Micha 4: 1 t/m 5 

Koor: Yes I know 

Lezen: Johannes 21: 15 t/m 23 

Koor: Rots der eeuwen 

Verkondiging 

Koor: Blijf Hem prijzen in mijn lied en 

         Just a talk with Jesus 

Gebeden 

Mededeling Kerken met Vaart: 

Overhandiging cheque aan 

Grannies2Grannies 

Slotlied: 425 

Zegen, Amen als Lied 456 vers 3 

 

Collecten:  1e Pastoraat   2e kerk   3e Onderhoud gebouwen  

Na de dienst is er koffiedrinken achter de kerk en iedereen is van harte uitgenodigd. 

Bloemen 

De bloemen van  zondag 7 april zijn als groet van de gemeente gebracht naar 

de fam. M. Bloemberg, Pastoor Jongeriusstraat en naar de fam. J. de Wolde, Akkerdistel. 

Mededelingen Kruispunt – Erica 

De bloemen van  Erica, gaan vandaag naar mevr. Kuper - van Boven  Europaweg 132 M in  

Nieuw-Schoonebeek. 

Op zondag 21 april gaat in het Kruispunt op Erica voor ds. Schneider uit Schoonoord.  

De dienst begint om 9.30 uur. 

Bericht van de activiteitencommissie 

Op dinsdag 1 mei gaan we naar De Duikelaar, het onderduikersmuseum in Nieuwlande. 

Vertrek: 13.00 uur vanaf de parkeerplaats achter de kerk.  

Kosten: € 10,00 per persoon. Dat is voor de entree, koffie en een rondleiding. 

Opgave graag voor 15 april bij: Ricky Timmerman, tel 06-45876160 of  

Grietje Velzing, tel 312007 / 06-41103611 

 

Zondag 
14 april  
2024 
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Gemeente avond op maandag 22 april,  Aanvang 19.30 uur. 

Voor de pauze worden de financiën besproken. 

Na de pauze komt Dineke van Oort, kerkelijk werker van PG Emmen. 

Zij is pastor met speciale aandacht voor de ouderen en het ouder worden. 

Hoe we daar mee omgaan. Ze kan hier boeiend over vertellen. 

 

Cabaret-muziek-voorstelling van Jan Jaap Wubs: “Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen?” 

Op zondag 21 april 2024, om 15.00 uur in de Zuiderkerk. 

In 'Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen?' is de apostel Paulus de sleutelfiguur, en daarmee staat de 

goede boodschap over Jezus centraal. Want daar was het Paulus immers allemaal om te doen? Jan Jaap wil het 

er graag 'even met je over hebben'. Het gaat niet alleen over belangrijke momenten uit het leven van Paulus, of 

de brieven die hij schreef. Ja, dat óók. 

Maar daarnaast vindt Jan Jaap er zelf nog wel wat van. 

Verder haalt hij er in deze theatrale Bijbelstudie wat andere vakken bij, met zijstapjes naar literatuur, 

natuurkunde en wiskunde. En natúúrlijk is er muziek, in de vorm van elf nieuwe liedjes, met kamerbreed cabaret, 

gedragen verstilling en alles daar tussenin. 

Geboren en getogen op de Groninger klei, is de oerdegelijke ‘no nonsense'-mentaliteit Jan Jaap van nature niet 

vreemd. Denken voor je iets zegt en niet in tien woorden als het ook in twee kan.  

Maar als hij eenmaal ergens over heeft nagedacht, en iets heeft ontdekt dat hij wil delen, kun je gerust even 

achterover gaan zitten. Jan Jaap maakt je graag deelgenoot van zijn nuchtere hersenkronkels, met waar mogelijk 

een knipoog; humor betekent immers niet dat je 't niet meent? 

Jan Jaap combineert muziek en theater met een open Bijbel en neemt je graag mee op een (hernieuwde) 

ontdekkingstocht. 

“Ik vind het tof om met de combinatie van kleinkunst en een open Bijbel te mogen spelen. Theater is een mooi 

instrument om een boodschap over te brengen - en een fijne setting om aan te voelen of iets landt bij de 

mensen.” 

U allen bent van harte welkom. 

 

 

Kopij kerkgroet uiterlijk donderdag om 20.00 uur inleveren bij: alyenalbert95@Gmail.com 
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