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Gezamenlijke dienst i.h.k.v. Kerken met Vaart in de Kruiskerk te Klazienaveen

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Anneke van der Velde. Lector: Annie Kroezen
Met medewerking van: koor “Care Free" en Kinderkoor “Kinderen van het Licht".

Thema: 'Voorbereidingen treffen...

Orde van dienst

Welkom

Ontsteken Tafelkaarsen
Openingslied: 'Gij die gelooft, verheugt u
samen... Hemelhoog', Lied 393, 1 en 3)
Gij die gelooft, verheugt u samen:

't Is God die trouw zijn kerk bewaart!
Zijn hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en Zijns is d'aard'.
Zijn Woord heeft vrede, heil bereid,
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Nabij of ver, wij zijn verbonden:

één Heer en één geloof, één doop,

één Geest is tot ons neergezonden,

en één is aller liefd'en hoop.

Wij bidden en wij danken saam,

wij roemen in één Vadernaam.

Groet en woorden van verwachting
‘Kinderen van het Licht’ zingen:

- Hé Hallo,

- In de circustent,

- Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Inleiding

Gebed

‘Care Free' zingt:

- My Lord what a morning

- Somebody

- Create in me

Aktiviteitencommissie:

Gebed

Kindermoment: Zingen: 'Wij gaan voor even uit
elkaar’

Eerste lezing: Genesis 6: 14-21
Zingen: Lied 905, 1en 4

Matteiis 25: 1 t/m 13

Zingen: Lied 751: 1 en 4
Overweging

Korte stilte

Orgelspel

Gebeden

Stil gebed

Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Kinderen komen terug

‘Kinderen van het Licht’ zingen:

- Stel mijn vertrouwen (in canon met de
gemeente)

- Complimentenlied

- Je bent bijzonder oh ja
Inzameling van de gaven

‘Care Free' zingt:

- Ere de Here

- El condor Pasa

- 6Ga nu heen in vrede

Zegen

Zingen: Lied 422:1en 3

De activiteitencommissie organiseert op dinsdag 18 november om 17.00 uur een stamppotbuffet. Daarvoor

wel graag opgevenl!

Opgave voor het stamppotbuffet (voor 11 november) en evt. vervoer kan bij:
Ricky Timmerman 06-45 87 61 60, Douwe Doornbos 06-54 68 74 37, Grietje Velzing 06-41 10 36 11
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Allerzielendag 2 november

Kaarsje branden op zondag 2 november in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam.

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop dierbaren worden herdacht.

Op die zondag zal evenals vorige jaren in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam gelegenheid zijn voor
iedereen om een kaarsje te branden. Dit kan tussen 17.00 en 20.00 uur.

U kunt dit in alle rust doen. Er zijn kaarsjes aanwezig maar wilt u graag zelf een kaarsje meenemen dan
kan dat natuurlijk ook.

U bent van harte welkom.

Woensdag 5 november: Dankdag voor gewas en arbeid:
Gezamenlijke dienst in het kader van Kerken met Vaart .
Plaats: Het Kruispunt te Erica. Voorganger: Ds. H. Klaassens. Aanvang: 19.00 uur.

Zondag 9 november: Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Aanvang 10.00 uur.

Voorganger: Ds. H. Klaassens, Nieuw Weerdinge

Namens de kerkenraad: Grietje Velzing, Marianne Snippe en Herman Gers
Organist: Martin Hof. Lector: Albertje Reuver

Beamer en kerk tv: Henk Wijnbergen

Collecten: 1° Diaconie 2° Kerk 3° Orgelfonds

Gemeente ochtend op 9 november.
In plaats van een gemeente avond houden we een gemeente ochtend na de kerkdienst van 9 november.
Dan zal de jaarrekening van 2024 en de begroting 2026 besproken worden.

Filmavond in de Zuiderkerk

Zoals in de folder van Kerken met Vaart van dit seizoen staat vermeld, is er op woensdag 12 november a.s.
een filmavond in de Zuiderkerk te Nieuw Amsterdam. Deze avond zal de film Paradise Now worden
vertoond.

Vanaf 19.00 uur: Inloop met koffie/thee. Om 19.30 gaan we samen de film bekijken. Deze duurt
ongeveer 90 minuten. Na afloop willen we nog een moment met elkaar in gesprek gaan over deze film.
Tedereen is van harte welkom!!!

Een korte inhoud: Paradise Now is een dramafilm uit 2005 onder regie van de Nederlands-Palestijnse
Hany Abu-Assad, over twee Palestijnse jongens die zich op een zelfmoordaanslag in Israél voorbereiden.
De film werd genomineerd voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Daarnaast werden er meer dan
tien andere prijzen daadwerkelijk aan Paradise Now toegekend.

Het verhaal

Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud of de afloop van het verhaal.

De Palestijnse vrienden Said en Khaled werken samen bij een bouwvallige autogarage in Nablus. Beiden zijn
erg onder de indruk van de mooie Frans-Marokkaanse Suha Azzam, die regelmatig haar auto komt brengen
en ophalen. Met name Said is erg gecharmeerd van haar en zij vindt hem ook aardig. Hij besluit haar
niettemin uit zijn hoofd te zetten wanneer Jamal hem komt spreken. Hij is de rechterhand van Abu-
Karem het brein achter een netwerk dat door middel van zelfmoordaanslagen strijd voert tegen Israél. Er
staat een nieuwe aanval op de planning ter vergelding van enkele eerder omgekomen Palestijnen. Said en
Khaled zijn de uitverkorenen om zichzelf hierin met bomvesten om op te blazen te midden van zo veel
mogelijk Israélische politieagenten en soldaten in Tel Aviv. Zij hebben zich hier eerder beschikbaar voor
gesteld.

Naarmate het snel dichterbij komende moment van de aanslag nadert, vraagt Said zich af of dit wel de
manier is. Khaled daarentegen is overtuigd van de juistheid van zijn missie. Hij gaat liever dood dan daft hij
accepteert minderwaardig te zijn, zoals Israél de Palestijnen naar zijn gevoel behandelt. Hij ziet het
martelaarschap als zijn enige andere mogelijkheid. Naar zijn overtuiging zal God in de hemel wel de
kwaden van de rechtschapenen scheiden. De film geeft een waardig inzicht in het dagelijks leven van
gewone mensen in hopeloze omstandigheden. Het geeft legitieme redenen voor het tegenwerken van
onderdrukking, maar biedt geen excuus voor het doden van anderen.




Pelgrimswandelingen

Houdt u van wandelen? Stil worden, maar ook praten over belangrijke onderwerpen in goed gezelschap?
Dan nodigen wij u uit om mee te doen met de pelgrimswandelingen.

Elke 2 maanden is er een wandeling vanuit de Veenkerk. Afwisselend op donderdagmiddag of
zaterdagmiddag. We starten steeds om 13 uur met een middaggebed in de prachtige historische
kerk. Daarna vertrekken we voor een focht van 5 tot 7 km. Onderweg maken we stops op bepaalde plekken
die uitnodigen tot gesprek. Waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? Symbolische vragen bij het leven.
Wat houd je bezig, wat raakt je, wie loopt er met je mee? Na afloop is er gelegenheid bij een kop koffie
of thee na te praten in de zaal achter de kerk. Zaterdag 29 november 2025,

Donderdag 29 januari 2026, Zaterdag 28 maart 2026, Donderdag 28 mei 2026

De Veenkerk staat aan het Scholtenskanaal Oostzijde 62, 7889 VD Klazienaveen-Noord. Informatie over
deze activiteit: ds. Harry Klaassens tel. 06 40787105.

Pelgrimswandelingenteam: Marion Doornbos, Joop Vos, Ina Jalving en Harry Klaassens.

ﬂKrianoop het Oude Kostershuis

De maand oktober is voorbij en er zijn veel spullen verkocht met een mooie opbrengst:

Namelijk € 2000,00. Dit is incl. ingeleverd oud ijzer. Elke woensdagochtend kunt u spullen inleveren,
behalve grote dingen zoals bijvoorbeeld: grote meubels, grote koelkasten, bankstellen, dekbedden en
hoofdkussens. We hebben namelijk te weinig ruimte om dit te kunnen opslaan voor de verkoop.

Noteer alvast in uw agenda/telefoon of op de kalender:

Zaterdagochtend 29 november zijn we ook geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Ook ddn staat de koffie/thee klaar met iets lekkers er bij.

KERKNIEUWS: kopie inleveren voor 6 november bij alberttigelaar@hotmail.nl

Kopie voor Kopie voor kerkgroet uiterlijk donderdag om 20.00 uur inleveren bij:
alyenalbert95@6mail.com
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