Zondag

Protestantse Gemeente Eben-Haézer 16
Klazienaveen november

Websites: www.pgeben-haézer.nl 2 O 2 5

www_kerken-met-vaart.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398 -Eben-Haézer

Voorganger: mevr. J. Keim, Emmen.

Namens de kerkenraad: Hennie Kramer en Karla ten Napel.
Organist: Ineke van Tellingen. Lector: Martje Ellen.

Beamer en kerk TV: Jouke van Dijk.

Collecten bij de uitgang: 1°¢ Pastoraat 2° Kerk 3° Orgelfonds

Orde van dienst

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken van de tafelkaarsen door de diaken

Zingen: Aanvangslied - GrenStaal 122: 1, 2 en 3 (Melodie Nieuwe Liedboek 767

1 Wij zijn bijeen gekomen om de dagen met hun wel en wee,

te horen hoe God hier "verdriet, -" een "traan, -" een lach.
in oude woorden tot ons komt 3 Hier staan wij voor Gods aangezicht
door wat er wordt gevierd. zo kwetsbaar als we zijn.

2 Het nodige dragen wij mee in het vertrouwen dat Zijn licht

van wat de week ons bracht: over ons leven schijnt.

Stilte:

In een moment van stilte bereiden wij ons voor op onze ontmoeting met God

Bemoediging

V. Op deze zondagmorgen, zijn wij hier samen, in de Naam van de Heer, onze levensbron,
van wie wij onze hulp mogen verwachten
6. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. Die als mens onder ons is komen wonen en eindeloos van mensen houd+t
6. DIE EEUWIG TROUW IS EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
V. U die in Jezus Christus en met uw liefde en Heilige Geest steeds bij ons bent op de wegen die wij gaan
6. OPEN ONS VOOR HET GEHEIM VAN UW AANWEZIGHEID, LIEFDE EN UW TROUW
Groet
V. Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld Van God, de Vader, die achter ons staat
Van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige Geest, die ons elke dag kracht wil geven
6. AMEN
Zingen: Evangelische Liedbundel 254 - Klein Gloria
Zingen: Intochtslied - Nieuwe Liedboek 92: 1 en 3 - Psalm 92
Inleiding op de dienst
Zingen: Nieuwe Liedboek 92: 4 en 8 - Psalm 92

Drempelgebed

Zingen: Digitale verzameling 185: 1 en 2 (Melodie Nieuwe Liedboek 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede)
1 God, wees met alle mensen 2 God, wees met alle mensen

die bang en weerloos zijn, die niet te troosten zijn

gebukt onder ellende, omdat hun dromen, wensen

wanhopig door de pijn. slechts bleken: schone schijn;

Voor wie zijn stuk gelopen, voor al wie zijn ontgoocheld,

die op hun levensweg gekwetst, gebutst, ontdaan:

verwond zijn en gebroken 6od, toon Uw mededogen

door tegenslag en pech. en wees met hen begaan.


http://www.pgeben-haezer.nl/
http://www.kerken-met-vaart.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haëzer

Kyriégebed

Zingen: Glorialied: Nieuwe Liedboek 103c: 1, 3 en 5 (Loof de Koning, heel mijn wezen).
Gebed om de Heilige Geest

1¢ Schriftlezing: Jesaja 40: 12 t/m 25 - Nieuwe Bijbelvertaling 2021

We gaan luisteren naar de zanggroep VOCESS,

De Nederlandse vertaling van de Latijnse tekst luidt als volgt:

Deze plaats is door God gemaakt, een onschatbaar sacrament dat onberispelijk is.
2° Schriftlezing: Mattheiis 13: 24 - 30 en 36 - 43 - Nieuwe Bijbelvertaling 2021
Zingen: Nieuwe Liedboek 978: 1,2 en 4

Overdenking

Zingen: Nieuwe Liedboek 650: 1, 2, 4,5en7

Dankgebed - Voorbeden - Stilte - Onze Vader

Inzameling van de gaven bij de uitgang

Zingen: Slotlied - Nieuwe Liedboek 841: 1,2 en 4

Zegen Zingen: Als antwoord op de zegen zingen we: Nieuwe Liedboek 425

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken achter de kerk en iedereen is van harte
uitgenodigd.

Bloemengroet:
De bloemen zijn met een groet van de gemeente gegaan naar: Mw. Fictorie, Achter de Brandweer,

naar Jan en Siny ten Napel en naar ds. Artur en Doris Wegner, Duitsland.

Dankbetuiging :

Een ongelukkige val over een stoeptegel met pijnlijke gevolgen ( bekkenfractuur) dit overkwam mij 6
weken geleden en zo werd mijn wereld ineens heel klein.

Het herstel vergt veel tijd en dat is voor een ongeduldig type als ik ben, heel lastig.

En wat doet het dan goed dat zoveel mensen meeleven.

Nog ligt er af en toe een kaartje in de brievenbus. Er wordt gebeld en er worden bloemen bezorgd.
Dank je wel allemaal ( ook namens mijn lieve man Roelf) voor zoveel aandacht, en ik hoop over enige tijd
weer volop mee te kunnen draaien als diaken in de Eben- Haézerkerk.

Hartelijke groet, Pipy Maarsingh .

Weer thuis gekomen:
Els Stuiver, de Kiel 9, Klazienaveen, is weer thuisgekomen na verblijf in het ziekenhuis en de Horst.

Doopdienst 30 november:

De doop van Madelief Mae van der Weide is aangevraagd door haar ouders Pieter en Leanne van der
Weide, Horstenzoom 31, Emmen.

Ds. Anneke van der Velde zal deze doopdienst leiden op zondag 30 november om 10.00 uur.

Activiteitencommissie:
Een herinnering voor de mensen die zich hebben opgegeven voor het stamppotbuffet:
Dinsdag 18 november om 17.00 uur.

Bericht van de Kerkrentmeesters:

Het orgelfonds heeft tot en met zondag 9 november € 1767, - opgebracht .

De dankdagcollecte 2025 heeft via de bankrekening tot en met 13 november € 1760, - opgebrachft.
Dit is exclusief de toezeggingen via eenmalige incasso/machtiging.

Allen bedankt voor dit mooie (tfussen) resultaat.



https://www.google.com/maps/search/Horstenzoom+31?entry=gmail&source=g

Schoenendoosactie:

Denkt u nog aan de actie "Schoenendoos "? Dit artikel heeft al in Kerknieuws gestaan. Er kunnen de
komende 3 zondagen 9, 16 en 23 november en op de woensdagochtend achter de Eben Haézerkerk
nog gevulde dozen ingeleverd worden. De folders voor deze geweldige actie liggen voor in de kerk of in het
gebouw achter de kerk.

Namens Diaconie/ZWO

Pelgrimswandelingen op:

Zaterdag 29 november 2025, Donderdag 29 januari 2026

Zaterdag 28 maart 2026, Donderdag 28 mei 2026

Informatie over deze activiteit: ds. Harry Klaassens tel. 06 40787105 en in de vorige edities van
Kerknieuws.

Pelgrimswandelingenteam: Marion Doornbos, Joop Vos, Ina Jalving en Harry Klaassens.

ﬂKrianoop het Oude Kostershuis
Zaterdagochtend 29 november zijn we geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur.
Ook ddn staat de koffie/thee klaar met iets lekkers er bij.

ROUWGROEP VOOR NABESTAANDEN VAN PARTNERVERLIES:

Rouwen doet iedereen op zijn eigen manier. Er bestaat geen bepaalde tijd voor hoe lang mensen rouwen.
Bij iedereen is dat verschillend. Er bestaat dus ook geen rouw-handleiding. In de rouwgroep ontmoet je
mensen die ook hun partner hebben verloren. Je deelt met elkaar je ervaringen en je steunt elkaar waar
dat kan.

De rouwgroep bestaat uit maximaal 10 personen en komt elke twee weken bij elkaar. De rouwgroep komt 6
tot 8 keer bijeen.

Tijdens elke bijeenkomst staat er een thema centraal, zoals: troost, omgaan met moeilijke dagen, loslaten
en vasthouden. Tilly den Boer is de begeleider van de rouwgroep. Concrete data en plaats van samenkomst
volgen later. Bij voldoende deelnemers start de rouwgroep na Eeuwigheidszondag van 23 november 2025.
Wilt u deelnemen aan deze rouwgroep, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar dit
emailadres: webkerkenmetvaart@gmail.com. U mag zich ook aanmelden bij ds. Gerda van Vliet,
predikant@pknnav.nl of tel. 06 400 380 11

Kopie voor Kopie voor kerkgroet uiterlijk donderdag om 20.00 uur inleveren bij:
alyenalbert95@6Gmail.com
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