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Zondag 19 oktober om 9.30 uur 

Voorganger: Ds. T. Oldenhuis, Coevorden. 

Namens de kerkenraad: Joop de Wolde, Erna van den Brand en Marianne Snippe. 

Organist: Gea Fictorie. Lector: Grietje Velzing. 

Beamer en kerk TV: Henk Wijnbergen. 

Collecten:   1e  Pastoraat   2e  Kerk    3e  Orgelfonds. 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Kaars aansteken 

Zingen: Psalm 24 : 1 en 2 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Psalm 24 : 3 

Gebed 

Wetslezing 

Zingen: Psalm 17 : 2 en 7 

Schriftlezing: Klaagliederen 3 : 19 - 33 (NBG 51) 

Lied 754 : 1 

Preek over Klaagliederen 3 : 22-23 

Lied 885 : 1 en 2 

Geloofsbelijdenis 

Zingen: Psalm 89 : 5 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte (bij de uitgang) 

Slotlied: Gezang 257 (liedboek 1973) Halleluja, 

eeuwig dank en ere 

Zegen en lied 415 : 3 

Bloemengroet: 

De bloemen van zondag 12 oktober zijn als groet van de gemeente naar  

de heer en mevr. Veld  (Haren) gegaan . Bert Veld was die zondag voorganger. Fijn dat ze samen komen als 

Bert voorgaat. 

Het 2e boeket is naar Albertje Reuver, Raadhuisplein 28/L7, 7811 AP,  Emmen, gegaan. 

Uit de Horst: 

Pipy Maarsingh, Wollegras 12, 7765 BT Weiteveen, is vanuit de Horst weer naar haar  huis om daar verder 

te kunnen revalideren. 

 

Bericht van de activiteitencommissie: 

We beginnen dit seizoen met een gezellige middag. Dat is op dinsdag 21 oktober om 14.00 uur. Er is tijd 

voor ontmoeting en spel. Wat we allemaal gaan doen is nog een verrassing. 

Het hele lijstje voor de komende maanden staat vermeld in kerknieuws. 

Wanneer u graag wilt komen maar u heeft geen vervoer,  

bel dan even met Grietje Velzing, tel 06-411 03 611 

 

Op zondag 26 oktober is er een gezamenlijke dienst in de Noorderkerk.  

We vieren samen met hen het 100 jarig bestaan. Mocht u graag mee willen naar deze dienst en u heeft 

geen vervoer, laat het even weten dan zorgen wij daarvoor. U kunt dan contact opnemen met Grietje 

Velzing, tel 06-41103611. 

Op zondag 2 november is er een gezamenlijke dienst in de Kruiskerk.  In beide diensten gaat ds. 

Anneke van der Velde voor. 
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Woensdag 5 november: 

Biddag voor gewas en arbeid: Gezamenlijke dienst  in het kader van Kerken met Vaart . 

Plaats: Het Kruispunt te Erica. Voorganger: Ds. H. Klaassens. Aanvang: 19.00 uur. 

  

Zondag 9 november: Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 

Aanvang 10.00 uur. 

Voorganger: Ds. H. Klaassens. 

 

Gemeenteavond wordt gemeente ochtend  

In plaats van een gemeente avond houden we een gemeente ochtend na de kerkdienst van 9 november. 

Dan zal het jaarrekening van 2024 en de begroting 2026 besproken worden. 

 

7 december: Bevestiging kerkelijk werker Esther de Vegt: 

Vanaf november komt Esther de Vegt uit Hoogeveen het pastorale team versterken. 

Zij is kerkelijk werker en is, net als Anneke van der Velde verbonden aan 3 kerken: 

De Noorderkerk in Nw. Amsterdam,  Het Kruispunt in  Erica en de Eben-Haëzer, Klazienaveen. 

Op 7 december, in de gezamenlijke dienst in Erica, zal zij officieel bevestigd worden. 

 

Kaarsje branden op zondag 2 november in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam. 

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop dierbaren worden herdacht. 

Het herdenken van een geliefde is zo belangrijk. Het laten zien hoe dierbaar hij of zij voor je is geweest 

en nog is.  Een kaarsje voor iemand opsteken is een liefdevol gebaar en prachtig ritueel. Het is stilstaan in 

deze voortrazende wereld om voor even weer verbonden te zijn met diegene die een lege plek heeft 

achtergelaten.   Op zondag 2 november zal evenals vorige jaren in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam 

gelegenheid zijn voor iedereen om een kaarsje te branden. Dit kan tussen 17.00 en 20.00  uur. 

U kunt dit in alle rust doen. Er zijn kaarsjes aanwezig maar wilt u graag zelf een kaarsje meenemen dan 

kan dat natuurlijk ook.  

U bent van harte welkom.  

 

Pelgrimswandelingen:  

Houdt u van wandelen? Stil worden, maar ook praten over belangrijke onderwerpen in goed gezelschap? 

Dan nodigen wij u uit om mee te doen met de pelgrimswandelingen. Elke 2 maanden is er een wandeling 

vanuit de Veenkerk. Zaterdag 29 november 2025, Donderdag 29 januari 2026, 

Zaterdag 28 maart 2026, Donderdag 28 mei2026.  Afwisselend op donderdagmiddag of 

zaterdagmiddag. We starten steeds om 13 uur met een middaggebed in de prachtige historische kerk. 

Daarna vertrekken we voor een tocht van 5 tot 7 km. Onderweg maken we stops op bepaalde plekken die 

uitnodigen tot gesprek. Waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? Symbolische vragen bij het leven. Wat 

houd je bezig, wat raakt je, wie loopt er met je mee? Na afloop is er gelegenheid bij een kop koffie of 

thee na te praten in de zaal achter de kerk. 

De Veenkerk staat aan het Scholtenskanaal Oostzijde 62, 7889 VD Klazienaveen-Noord. 

Informatie over deze activiteit: ds. Harry Klaassens tel. 06 40787105.  

Pelgrimswandelingenteam: Marion Doornbos, Joop Vos, Ina Jalving en Harry Klaassens. 

Kopie voor Kopie voor kerkgroet uiterlijk donderdag om 20.00 uur inleveren bij: 

alyenalbert95@Gmail.com 
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